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23ste jaargang No. 4 Vrijdag 23 februari 2024 

 
 

Meditatie 
 

 
Woar bin Ie d´r iene van? 

 
‘Woarachtig woar ik zeg Oe, van zichzelf kan de zönne niks 

doen, hi-j mut ut de Va eerst zien doen. Want wat de Va döt, 
dat döt de zönne op dezölfde wieze. 

(Joh. 5:19) 
 
Op 10 maart is er in de Hervormde kerk een avonddienst in de 
streektaal met als thema: ‘Woar bin Ie d’r iene van?’. 
Ik gebruik bewust het woord streektaal en niet dialect.  
Dit omdat het Nedersaksisch sinds 1998, naast het Limburgs, 
één van de twee officieel erkende regionale talen van ons land 
is. (Fries is de tweede rijkstaal).  
Het Hervormd Kerkkoor verleent haar medewerking aan deze 
dienst.  
De liederen, geloofsbelijdenis, gebeden en preek zullen 
allemaal in de streektaal zijn. 
Het thema past goed bij de Veertigdagentijd.  
De geestelijke leiders van Israël vragen Jezus bij herhaling waar 
hij zijn bevoegdheid vandaan haalt.  
Wat en Wie geeft hem het recht te doen wat hij doet en te 
zeggen wat hij zegt?  
Jezus verwijst steeds naar God.  
Uiteindelijk wordt zijn claim de door God gezonden 
Messias/Christus te zijn, hem noodlottig.  
Hij wordt ter dood veroordeeld wegens Godslastering. 
Had het anders gekund?  
Had Jezus niet gewoon wat water bij de wijn moeten doen? 
Had Jezus Jeruzalem moeten ontvluchten of had hij de 
confrontatie met de geestelijke leiders moeten vermijden? 
Waarom deed hij wat hij deed?  
Dat is de grote vraag in de Veertigdagentijd.  
Het antwoord zit in zijn onopgeefbare verbondenheid met God 
en de mensen.  
Daarom kon hij zaken niet uit de weg gaan maar ging hij de 
weg tot het einde toe.  
Jezus wist ‘woar hij d’r iene van was’. 
Dat is mooi, dat je weet waar je thuis hoort.  
Maar het is tegelijk ook geen gemakkelijke weg om te gaan.  
Dat wij in deze Veertigdagentijd de tijd zullen nemen om 
(opnieuw) te ontdekken ‘Woar wi-j d’r iene van bint’. 
 

Ds. Henry Dorgelo 
 
 
 

 

Leesrooster 
 

 
Za. 24 februari  2 Petrus 1:1-11 
 
Zo. 25 februari  2 Petrus 1:12-21 
Ma. 26 februari  Jeremia 18:1-12 
Di. 27 februari  Jeremia 18:13-23 
Wo. 28 februari  Psalm 51 
Do. 29 februari  Jeremia 19:1-9 
Vr. 1 maart  Jeremia 19:10-15 
Za. 2 maart  Psalm 19 
 
Zo. 3 maart  Jeremia 26:1-9 
Ma. 4 maart  Jeremia 26:10-19 
Di. 5 maart  Psalm 102:1-15 
Wo. 6 maart  Psalm 102:16-29 
Do. 7 maart  2 Petrus 2:1-10a 
Vr. 8 maart  2 Petrus 2:10b-22 
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Zondag 25 februari 
 

 
2e Zondag in de 40-dagentijd 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. S. de Vries-Terpstra,  
 Dedemsvaart 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. J. Nijzink 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heer: Dhr. H. Veurink 
 Mw. J. Veurink 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. G.J. Heeringa, Dronten 
Organist: Margriet Hierink 
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. B.J. Heusinkveld, Daarle 
Organist: Frans Dijkstra 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Gastdames: Mw. A. Bolks  
 Mw. D. van Dorland 
 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, doopdienst 
Organist: Wim de Just 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Timmerman 
Kinderkerkdienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Afgevaardigde Hg: Dhr. A. Veurink 
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Veerman 
 
Witharen 
10.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Organist: Freddy Bruins 
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. K. Jelsma, Thomasviering 
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es 
 
 
 

Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 1 maart 18.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 1 maart 19.30 uur: Mw. G. Mateman 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vrijdag 1 maart Wereldgebedsdag 
 

 
 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
19.30 uur: Mw. G. Mateman 
 Thema: Verdraag elkaar in liefde 
U kunt koffiedrinken na de dienst 
 
 

Zondag 3 maart 
 

 
3e Zondag in de 40-dagentijd 
 

Hervormde gemeente 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. K. Jelsma 
Organist: Lydia Volkerink 
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkdienstgemist.nl 
 www.kerkomroep.nl 
Gastdame/-heren: Dhr. B. Dubbink  
 Mw. J. Dankelman  
 Dhr. W. ten Kate 
 
Vinkenbuurt 
10.00 uur: Ds. H.J.H. Pap, Kerkenveld 
Organist: Klaasje Hemstede 
Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten 
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen 
 
Ommen Samen kerk Pand25 
09.30 uur: 10-erDienst/Bible Basics 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang 
Gastdame/-heer: Dhr. A. van Dorland  
 Mw. D. van Dorland 
 

Gereformeerde kerk 
 
Ommen 
09.30 uur: Ds. H. Dorgelo 
Organist: Riekus Hamberg 
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner 
Kindernevendienst: Alle groepen 
Online: www.kerkomroep.nl 
Gastdames: Mw. M. van Lenthe 
 Mw. H. Grootens-Slotman 
 
Witharen 
10.00 uur: Noaberdienst 
Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer 
 
Ommen Samen kerk 
19.00 uur: Ds. A. v.d. Spek, 
 Martin Lutherdienst 
Ouderling van dienst: Mw. T. Post-Halma 

Kerkdiensten 
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Weekopening, -sluiting 
 

 
Oldenhaghen 
Vrijdag 8 maart 18.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
Nijenhaghen 
Vrijdag 8 maart 19.30 uur: Dhr. A. Martens 
 
 
 

Bij de diensten 
 

 
25 februari Paasproject kindernevendienst: Een vleugje hemel 
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op 
de berg worden Jezus’ kleren helder wit. Ook verschijnen 
Mozes en Elia, twee profeten uit vroegere tijden. Er klinkt een 
stem uit de hemel die zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.’ 
Graag tot zondag!  
 
3 maart Paasproject kindernevendienst: Een heilige plaats 
Jezus jaagt de handelaars en geldwisselaars weg bij de tempel. 
Hij zegt dat ze een markt maken van het huis van zijn Vader. 
Graag tot zondag!  

Kindernevendienst Hervormde gemeente  
en Gereformeerde kerk 

 
25 februari Collecte Missionair Werk -  
de Kliederkerk is er voor iedereen 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, 
tieners, ouders, opa’s en oma’s de 
betekenis van Bijbelverhalen voor hun 
eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en 
creatieve manier van kerk-zijn brengt 
jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk 
betrokken samen. De Protestantse kerk 
in Nederland ondersteunt lokale 
Kliederkerken met materiaal, trainingen 
en inspirerende bijeenkomsten, zodat 
mensen van alle leeftijden samen Bijbelverhalen kunnen 
ontdekken, vieren en eten. 
 
3 maart Collecte Kerk in Actie - Voorjaarszending Libanon 
Predikanten opleiden voor het Midden Oosten 
Christelijke 
instellingen in Libanon 
hebben een regionale 
functie en de 
theologische 
opleidingsinstituten in 
Beiroet leiden 
predikanten op voor 
het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in 
Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden 
naar Libanon en werkt er als theologiedocent en 
studentenpastor. 
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en 
kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland 
om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te 
bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst 
krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en 
voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. 
Theologische instituten in Libanon willen daarmee de 
christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in 
aanwezigheid en getuigenis.  
Hartelijk dank voor uw gift 

De diaconieën 
 
 

3 maart The March of Martin 
Deze zondag wordt de laatste dienst, in een serie van 24, 
gehouden in de Gereformeerde kerk rondom het inspirerende 
levensverhaal van Martin Luther King. Nog steeds is zijn 
boodschap over de kracht van de liefde zeer actueel. Hoe hield 
hij het vol om de geweldloze weg te blijven volgen terwijl hij 
dagelijks bedreigd werd?  
Ds. Arjen van der Spek vertolkt de boodschap van ds. King.  
De Black Gospel liederen worden door een fantastische  
5-koppige band en een koor bestaande uit 17 zangers en 
zangeressen, o.l.v. Jan Getkate, ten gehore gebracht. 
De dienst begint om 19.00 uur en de entree is gratis.  
Verdere informatie is te vinden op de Facebook- en 
Instagrampagina van The March of Martin. 
 

Hervormde gemeente 
 
Collecten 
25 februari 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie PKN Ommen  
  Kliederkerk en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
3 maart 
Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie ZWO Voorjaarszending 
  Libanon en Kerk 
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending 
 
Zondagskind 
Ommen 
25 februari: Pip Kikkert 
3 maart:  Levi Veneberg 
 
Kinderoppas 
Ommen 
25 februari: Marianne Schuttert 
  Gerjo Snijder 
3 maart:  Alice Olsman 
  Jorinda Wermink 
 
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw 
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk. 
 
Vinkenbuurt 
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman 
 

Gereformeerde kerk 
 
Collecten 
25 februari 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie Kerk in Actie 
  Missionair: Nederland -  
  De kliederkerk  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
 
Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie Kerk in Actie 
  Missionair: Nederland -  
  De kliederkerk  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
3 maart 
Ommen 
1ste Collecte: Diaconie Kerk in Actie Zending: 
  Libanon  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: ZWO 
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Noaberkerk Witharen 
1ste Collecte: Diaconie Kerk in Actie Zending: 
  Libanon  
2de Collecte: Kerk 
3de Collecte: Noaberkerk 
Zendingsbakjes: ZWO 
 
Kinderoppas 
Ommen 
25 februari: Maartje Herbert 
  Ellen Horsman 
3 maart:  Anne Lotte Heijink 
  Nelleke Heijink 
   
Witharen 
3 maart:  Yvonne Meijer 
 
 
 

Wijkberichten 
 

 
Jarigen 80+ 
Onderstaande gemeenteleden hopen 
binnenkort hun verjaardag te vieren: 
 
 
Mw. C. Sierink-Bouw 
Mw. W. Boezelman-Derks 
Mw. G. Bremmer-de Lange 
Mw. A. Knegt-de Goede  
Dhr. N.J. Verschoor 
Mw. M.A. Makkinga-Boessenkool 
Dhr. J. Dijk Sr. 
Mw. A. Wessels-Kosters 
Dhr. H.J. Hogenkamp 
Mw. H. Timmerman-Willems 
Mw. C. van Oort 
Mw. H. Boessenkool-Winters 
Dhr. M.H. Dunnewind 
Mw. N. van Eldik-Dame 
Mw. H. Paarhuis-Runherd 
Mw. A.G. Willems-Stirtjan 
 
We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
 
 

Noord-West 
 

 
Predikant: Ds. H. Dorgelo 
  dsdorgelo@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Bij de diensten 
In de Veertigdagentijd staan we in de kindernevendienst stil bij 
het feit dat het goed is dat wij er in het leven niet alleen voor 
staan. Gelukkig zijn er mensen om ons heen die het leven 
waard maken om geleefd te worden. Het is goed dat wij er 
voor elkaar zijn om samen te genieten van het leven, elkaar te 
steunen en indien nodig te troosten. Jezus laat ons zien dat ook 
God naar ons omziet. Jezus doet er alles aan om de mensen die 
hij mag ontmoeten dat duidelijk te maken. Jezus nodigt ons uit 
om met hem op weg te gaan naar het koninkrijk van God. Het 
is een weg van liefde en vertrouwen, maar ook een weg van 
gevaar en verdriet. Zo willen wij samen naar Pasen toeleven, 

samen ontdekken wat het betekent om er voor elkaar te zijn. 
Het thema voor de Veertigdagentijd is dan ook: ‘Wat goed dat 
jij er bent!’ 
 

Meeleven 
*Op zaterdag 10 februari is in de leeftijd van 83 jaar overleden,  
Gerrit Willem Roddenhof. Gerrit Willem woonde samen met 
zijn vrouw Bertha aan de Hessenweg West. Wegens mijn 
vakantie leidde ds. Tiggelaar de begrafenis.  
 

Tot Slot… 
Wij zijn begonnen aan de Veertigdagentijd. Veertig is in de 
Bijbel een tijd van bezinning en voorbereiding. Laten wij ons 
zelf die tijd gunnen. Vrede en alle goeds! 

Ds. Henry Dorgelo 
 

Overleden 
Op zaterdag, 10 februari is overleden in de leeftijd van 83 jaar: 
Gerrit Willem Roddenhof. Hij woonde met zijn vrouw Bertha 
aan de Hessenweg West. De dienst waarin we afscheid van 
hem namen en dankten voor zijn leven werd gehouden op 
vrijdag 16 februari in de Hervormde kerk. We bidden voor 
Bertha, de kinderen en kleinkinderen en voor allen die om het 
heengaan van Gerrit Willem bedroefd zijn of God hen kracht 
wil geven om verder te kunnen gaan met het leven zonder de 
aanwezigheid van Gerrit Willem in hun midden. 
Hieronder treft u een kort in memoriam aan. 

Ds. Hans Tiggelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuid-Oost 
 

 
Predikant: Ds. J. Tiggelaar 
  dstiggelaar@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag 
 
Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen 
  herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl 
 

Jubilea 
Op DV 22 februari hopen Berend Jan (Bennie) en Jennie 
Scheppink-van Pijkeren 50 jaar getrouwd te zijn. Zij zijn 
dankbaar dit samen te mogen beleven en hopen dit in 
familiekring te kunnen gaan vieren.  
We feliciteren hen met dit heuglijke feit en wensen hen een 
mooie dag toe en Gods zegen voor de tijd die Hij hen nog 
samen geven zal. 
Ook op DV 22 februari hopen Ties en Leida Bouwhuis-van 
Duren in dankbaarheid te gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. 
Wij feliciteren ook hen van harte en wensen hen een mooie 
dag toe en Gods zegen voor hun verdere leven. 

Ds. Hans Tiggelaar 
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Wijk 1 
 

 
Predikant: Ds. K. Jelsma 
  dsjelsma@pkn-ommen.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten 
 
Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra 
  geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl 
 

Bij de kerkdiensten 
Aanstaande zondag 25 februari mag ik maar liefst in twee 
bijzondere diensten voorgaan. 
De morgendienst is een doopdienst waarin 3 kinderen gedoopt 
worden. Het zijn: 

Nore Jolein Jaspers. Nore is de dochter van Anne en 
Mark Jaspers en het zusje van Fieke en Juune.  
Nore is op 30 oktober geboren. 

Jaël Hogenkamp. Jaël is de zoon van Melanie en 
Michel Hogenkamp en het broertje van Meike en Floré.  
Jaël is geboren op 25 november. 

Luuk Bijl. Luuk is de zoon van Karin en Bart Bijl.  
Luuk is geboren op 22 januari. 
Fijn om in deze dienst te mogen voorgaan! 
 
’s Avonds om 19.00 uur wordt er een Thomasviering gehouden. 
Deze dienst is voorbereid met de Werkgroep Eredienst en 
wordt vanwege het karakter van de dienst gehouden in de 
grote zaal van De Kern. De naam Thomas verwijst naar ‘de 
ongelovige Thomas’. Dit soort diensten is ooit in Zweden 
ontstaan en legt niet zozeer de nadruk op ‘ongeloof’ als wel op 
een zoekend geloof, waarin ervaringen met elkaar gedeeld 
worden. De liturgie is anders dan u gewend bent.  
Het thema deze keer is ‘En toch’. Het ‘en toch’ van het geloof. 
De complete liturgie kunt u vinden op de website en in de PKN-
app. Wat kunt u zoal verwachten? 
Naast gebruikelijke elementen als ‘Onze hulp en Groet’ en de 
zegen, zingen en bidden, zijn de volgende onderdelen 
opgenomen: 
Een compilatie van ‘En toch’ voorbeelden/ afbeeldingen 
Het verrassende lied ‘En toch’ van Robert Long 
Enkele bijbelteksten waarin het ‘En toch’ duidelijk genoemd 
 wordt vergezeld van enkele woorden en gedachten  
 van enkele minuten 
Het lied ‘En toch’ van Elly en Rikkert 
Bijzonder is dat er op de plaats waar anders een preek  

verwacht zou kunnen worden er nu gemeenteleden 
aan het woord komen die persoonlijk of namens de 
werkgroep waarin ze zitten, gedurende 3 minuten iets 
van het ‘en toch’ van hun werk/geloof/hoop 
verwoorden. Elke ervaring wordt gevolgd door het 
zingen van een kort (o.a. Taizé) lied begeleid door 
Marijke van Harten op fluit en Frans Dijkstra op piano 

Dit blok wordt afgesloten met een uitbundig op trompet  
gespeeld ‘U zij de Glorie’ door Jan Veneman.  
Het ‘en toch’ van Pasen! 

Het laatste deel van de dienst is ook weer bijzonder want  
gedurende 10-15 minuten krijgt een ieder de 
gelegenheid het aangedragen thema te verwerken. 
Niets moet (u kunt als u dat wilt gewoon op uw plaats 
blijven zitten,) maar u krijgt de gelegenheid op 
meerdere punten in de zaal iets te gaan doen rond het 
thema. Wat kunt u verwachten/doen?  
 

Er is een boom of tak waarin briefjes gehangen kunnen worden  
met de verwoording van een persoonlijk ‘en toch’ 

Een ‘en toch’ gedicht schrijven  
Positieve (kranten) berichten op een rol behang plakken. Hetzij  

ter plekke uit de krant geknipt, hetzij verwoord en op 
een briefje geschreven. Een positieve muurkrant dus. 

Uit de neergelegde foto’s kunnen foto’s gekozen worden die  
voor jou het ‘en toch’ verwoorden 

Gebedsintentie opschrijven 
Kaarsje aansteken 
Een kernwoord op een steentje schrijven en bij het Taizékruis  

neerleggen, symbool van een nog niet uitgekomen  
‘en toch’ 

We besluiten de viering met het voorlezen van de  
gebedsintenties, het zingen van een lied en het 
ontvangen van de zegen 

Gebruikelijk bij een Thomasviering is dat u bij de uitgang een  
tastbare herinnering aan de dienst ontvangt. 

 
Ook de diensten van een week later, 3 maart, zijn bijzonder. De 
morgendienst is een ruildienst, waarbij ik mag voorgaan in de 
Hervormde kerk! Om 19.00 uur is er in de Gereformeerde kerk 
een dienst georganiseerd door de Werkgroep Eredienst (maar 
waar ik toch graag persoonlijk ook even de aandacht op vestig): 
De Martin Luther King dienst! (zie Bij de diensten). Heel 
bijzonder! 
 

Geboren 
Op 2 februari is Luna Hendriks geboren. Luna is de dochter van 
Marinda en Fedor Hendriks-Wermink en het zusje van Romy en 
Duuk. We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun 
dochter en zusje. 
 

Verblijf in de abdij: nog één plaats beschikbaar 
Van 13 t/m 17 mei verblijf ik met 2 groepen van 12 mensen in 
de abdij Koningsoord in Arnhem. Beide groepen verblijven er  
2 nachten. Er is nog één plaats beschikbaar in de 2e groep, die 
aankomt aan het begin van de woensdagmiddag en vertrekt op 
vrijdagmiddag. Totale kosten van het verblijf (2 overnachtingen 
en alle maaltijden): € 110,00. We verblijven grotendeels in 
stilte waarbij er slechts enkele dingen zijn ingevuld waar je 
desgewenst aan kunt deelnemen: een wandeling, een 
meditatieoefening en een groepsgesprek met één van de 
zusters. We zijn gewend om aan zoveel mogelijk diensten deel 
te nemen. Wil je nog mee: reageer dan z.s.m.  
 

Wat is dan goed? 
Graag verwijs ik naar het bericht elders in deze Kerkvensters 
over de lezing die Trouw columnist Stevo Akkerman komt 
houden in De Kern op donderdag 7 maart. Met een groep 
hebben we in 4 avonden zijn boek ‘Wat is dan goed?’ 
besproken. Dit leidde tot mooie en open (geloofs)gesprekken. 
Het is zeker niet noodzakelijk het boek van Akkerman gelezen 
te hebben om de lezing te kunnen volgen. De actuele en 
boeiende lezing is voor eenieder letterlijk en figuurlijk 
toegankelijk. Welkom! 
 

Pannenkoekenactie 
Fijn om het enthousiasme te ervaren rondom de legendarische 
Pannenkoekenactie. Fijn dat ervaren oud-leden van de Kubus 
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wilden meedenken en meedoen. Fijn dat zovelen enthousiast 
al hun bestelling plaatsten. Fijn om te zien dat zoveel bakkers 
en bezorgers en anderen bereid waren mee te doen. Een 
verbindende actie met een mooi doel: De Ommer World 
Servants! PKN Ommen lééft! 

Ds. Kest Jelsma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijk 2 waarneming 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel 
  geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl 
 

Geboren 
Lysanne, Mark en Philou Schlepers stuurden ons als gemeente 
een geboortekaartje dat begint met: ‘Ik heb je in mijn 
handpalmen gegrift’ (Jesaja 49:16). 
En daar zetten ze onder dat ze de dankbare ouders en grote 
zus geworden zijn van Otis, Wilmar Joah. We feliciteren hen 
van harte en hopen dat Otis in zijn leven zal ontdekken dat het 
van levensbelang is om te weten dat je in de handpalmen van 
God gegrift bent. 
 

Pastoralia 
Binnen deze wijk voer ik op dit moment intensieve gesprekken 
met verschillende gemeenteleden over vragen van leven en 
dood, over de waarde en de waardigheid van het leven, de zin 
en onzin van geloven en hoe onmachtig je je kan voelen als je 
de ander niet lijkt te kunnen bereiken met je zorg. 
En meer dan eens merk ik dat het van groot belang is, dat we 
als kerk elkaar erop blijven wijzen: biedt elkaar veiligheid, om 
te spreken, om te zijn wie je bent of te worden die je worden 
wilt. Biedt elkaar die veiligheid als partners, als gezinnen, als 
families... 
Spreek niet over elkaar, maar met elkaar of misschien nog 
beter: luister twee keer zoveel als je praat. Want we hebben 
twee oren, maar één mond. 

Ds. Wim de Braber 
 
 
 

Pastoraal werker 
 

 
Predikant: Ds. W. den Braber 
  dsdenbraber@pkn-ommen.nl 
 

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen 
We spraken in ons team o.a. over het ontvangen van de zegen 
wanneer het einde van het leven in zicht komt. Een gebruik dat 
weliswaar niet onbekend is, maar meer dan eens blijkt dat bij 
familieleden of kinderen, die weinig of geen band met de kerk 
hebben, dat gebruik onbekend is. En eerlijk gezegd raakt het 
me iedere keer dat ik wel de kans gehad zou hebben die zegen 

te geven, ik die gelegenheid niet kreeg. Het is het enige wat ik 
uiteindelijk iemand nog mee kan geven. 
We gaan nadenken of we ook niet eens moeten nadenken over 
ziekenzalving, een op het eerste horen rooms-katholiek ritueel, 
maar door mij ook verschillende malen, op verzoek, toegepast. 
Ons dienstboek biedt die mogelijkheid ook. Maar vrijwel 
niemand weet dat. 
 
Ons cluster heeft regelmatig contact met degenen die de 
zangdiensten in ‘t Vlierhuis verzorgen.  
We zien steeds meer bewoners van De Hoekstee naar de 
weeksluitingen in Oldenhaghen komen. Soms zitten er meer  
dan 60 personen!  
En we zijn blij met de vaste opkomst in Nijenhaghen elke 
vrijdagavond van 19.30-20.00 uur. 
Op 11 augustus organiseren we in onze kerk ’s avonds een 
zangdienst met liederen van Johan de Heer. Liederen die hoog 
op het verlanglijstje staan van veel ouderen. We willen daar 
ook de bewoners van de zorgcentra voor uitnodigen. 
De Avondmaalsvieringen op de vrijdagen voorafgaande aan de 
viering in de kerk worden als fijn en goed ervaren. Fijn dat de 
organisatie daarvan in goede handen is bij de diaconieën. 
We gaan in het najaar weer een aantal groothuisbezoeken 
organiseren in de zorgcentra. 
 
Ondertussen blijkt uit gesprekken bij de koffietafel dat we met 
elkaar in gesprek moeten over de vragen als: wie is God, wat 
betekent het dat we zeggen dat Hij almachtig is. Of is God de 
grote afwezige op het wereldtoneel. 
Iemand zei: God gaf ons verstand en een hart, waarom 
gebruiken wij die twee niet? 
Zijn wij misschien de grote afwezigen? Doordenkertjes.  
En wellicht een opdracht om in deze Veertigdagentijd die twee 
in te gaan zetten in onze samenleving. Weg van de gedachte: 
het moet iets opbrengen, maar op naar de gedachte: wat kan ik 
geven! 
 
Dat onze God hen nabij zij die het moeilijk vinden om los te 
laten: dat ze zich durven te laten vallen in de armen van God. 

De. Wim den Braber 
 
 
 

PaKaN! 
pakan@pkn-ommen.nl 

 
Activiteitenagenda 
Elke zondagochtend 
Kindernevendienst en kinderoppas  Meerdere kerken 
 
Vrijdag 23 februari 19.15-20.15 uur 
Club N-joy Ommen (groep 5 t/m groep 8) De Kern, Kelder 
 
Zaterdag 24 februari 10.30-18.00 uur 
Pannenkoekenactie World Servants Van Ruysdaelstr 31  
(Jeugddiaconaat)    (Familie De Jonge) 
 
Zondag 25 februari 18.00-21.00 uur 
I Believe ?! (16+)     Pand25 (Brugstr 25) 
 
Dinsdag 27 februari 19.00-20.00 uur 
Wikiclub Witharen/Vinkenbuurt (groep 5 t/m groep 8) 
     Buurthuis Witharen 
Vrijdag 1 maart 18.30-19.15 uur 
Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid’   De Kern,  

bovenverdieping 
Vrijdag 1 maart 19.15-20.15 uur 
Club N-joy Ommen (groep 5 t/m groep 8) De Kern, Kelder 
 
Zondag 3 maart 09.30-11.00 uur 
Tienerdienst (12-18 jaar)   Pand25 (Brugstr 25) 
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Zondag 3 maart 09.30-11.00 uur 
Bible Basics (basiskennis Bijbel) (groep 7 en groep 8)  

Pand 25 (Kerkstr 5) 
 
Maandag 4 maart 19.00-20.30 
Catechisatie Ommen (12 t/m 15 jaar) Hardenbergerw. 59  

(Diny Laarman) 
Dinsdag 5 maart 19.00-20.30 uur 
Catechisatie Vinkenbuurt/Witharen (12 t/m 15 jaar)  

Beltweg 2, W’haren  
(Lambert v.d. Berg) 
 

Dinsdag 5 maart 19.00 -20.00 uur 
Wiki club Witharen/Vinkenbuurt (groep 5 t/m groep 8) 
     Buurthuis Witharen 
Dinsdag 5 maart 19.30-21.00 uur 
Vergadering Jeugdwerk PaKaN!  
Eenieder kan aanschuiven om punten met ons te bespreken.  
     De Kern 
 
Pannenkoekactie World Servants 

Komende zaterdag (24 februari) is het 
zover: de Pannenkoekactie voor 
World Servants Ommen.  
U kunt nog tot vrijdagmiddag 15.00 
uur uw bestelling doorgeven door het 
bestelformulier in te vullen via 
geef.ws/pannenkoekactie, of scan de 
QR code voor het bestelformulier, of 
stuur een mail naar  
 worldservantsommen@gmail.com.  

U kunt ook telefonisch uw bestelling doorgeven door te bellen 
naar ℡ 06 47823882 (van 12.00-13.30 uur en van  
19.30-20.30 uur).  
U kunt een keuze maken uit de volgende pannenkoeken: 
Naturel:  € 1,50 per stuk / 10 voor € 12,50 
Kaas:   € 1,75 per stuk / 10 voor € 15,- 
Appel/rozijn:  € 1,75 per stuk / 10 voor € 15,- 
Spek:   € 2,00 per stuk / 10 voor € 17,50 
Speciale aanbieding: 4 x 4 (4 stuks van elk soort): € 22,50 
De pannenkoeken worden bij u thuisbezorgd tussen  
10.30-13.30 uur of tussen 16.00-18.00 uur. U kunt de bestelling 
ook afhalen bij de loods van de fam. De Jonge  
(Van Ruysdaelstraat 31).  
Bij de bezorging of het afhalen kunt u de pannenkoeken 
betalen (contant of via een QR code).  
Doet u ook mee? Alvast heel erg bedankt namens alle jongeren 
van World Servants Ommen! 
 
 
 

Plaatselijk kerknieuws 
 

 
Overige adressen 
Oldenhaghen 
 H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen 
Saxenburg Medisch Centrum 
 J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg 
Isala Kliniek 
 Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente 
naar: 
 
Hervormde gemeente 
11-02 Dhr. en mw. L. Timmerman 

Dhr. en mw. S. Van der Weiden 
 

Gereformeerde kerk 
18-02 Mw. Dijk-Wink 
 Mw. E. van der Vegt-Hansman 
 
Vinkenbuurt 
11-02 Mw. Hendriks 
18-02 Mathijs Hierink 
 
Witharen 
11-02 Dhr. F. Dunnewind 
 

Gezamenlijke berichten 
 
Tweede en derde zondag Veertigdagentijd. 
De Veertigdagentijd is een periode van bezinning. Dit kan op 
veel manieren. Wij hebben gekozen voor inspiratie op basis van 
de profeet Micha. Micha 6:8 zegt: ‘Maar de Heer heeft jullie al 
verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt 
wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en 
trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God’.  
Elke week raken we een onderwerp aan dat met 
rechtvaardigheid, natuur en milieu heeft te maken. In deze 
tekst treft u de onderwerpen aan voor de komende twee 
zondagen.   
 
Zondag 25 februari Dagloners met zware 
arbeidsomstandigheden. 
Wij zijn een volk van koopjes. Hoeveel heb je ervoor betaald is 
zo ongeveer de eerste vraag na de mededeling ‘mooi hoor’.  
En daarna geven we meestal een antwoord waaruit onze trots 
blijkt over hoe goedkoop het op de kop is getikt. Maar wie 
tikken we dan eigenlijk op de kop? Want niets in deze wereld is 
gratis. Iemand betaalt altijd de rekening. Dat zijn de dagloners 
in landen in het mondiale zuiden, die voor een schamel loon 
onder vaak slechte omstandigheden onze producten maken. 
Vaak ook kinderen. En we tikken de natuur op zijn kop. Want 
vaak worden daar productiemiddelen gebruikt, die hier 
verboden zijn omdat ze schadelijk zijn.  
Maar zo is er toch wel werkgelegenheid in de arme landen?  
Dat klopt maar het is ook een gewetensusser. Want we kunnen 
natuurlijk ook meer betalen, waardoor het daar wordt gemaakt 
met meer milieuvriendelijke productiemiddelen en onder 
betere arbeidsomstandigheden. En de mensen met een smalle 
beurs in Nederland dan? Die moeten we misschien ook gaan 
helpen, zodat ze meer te besteden hebben in plaats van dat we 
onze armoede exporteren.  
Wij hebben de antwoorden ook niet en hebben zeker de 
wijsheid niet in pacht. Maar juist daarom is de vraag ‘Wat koop 
ik eigenlijk en hoe wordt dat gemaakt?’ een goede. Voor wie 
van lezen houdt, is er het boekje 
https://www.genoegomteleven.nl/boek-hoe-handel-ik-eerlijk 
van Matthias Olthaar. Als er veel interesse is wil de werkgroep 
wel een of meerdere exemplaren aanschaffen als leenboek. Als 
u niet wilt lezen maar wel meer wilt weten, kan een mailtje 
worden gestuurd aan geref-kerkenklimaat@pkn-ommen.nl  
Dan zorgen wij voor extra informatie. Als u eens een avond 
over dit thema wil doorpraten, kunt u zich op hetzelfde 
mailadres aanmelden onder vermelding van: aanmelding 
eerlijke handel. Dan wordt er contact met u opgenomen.  
 
Zondag 3 maart Weekje geen vlees.  
Vegetarisch eten wordt door sommigen gezien als de oplossing 
van alle problemen. Dat denken wij niet. Het is wel waar dat 
wij de afgelopen vijftig jaar veel meer vlees zijn gaan eten. Dat 
kan negatieve gevolgen hebben voor ons eigen lichaam en voor 
de natuur. Zoals wel vaker is met mate een goed advies. Op de 
site https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-
antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/is-vegetarisch-
of-veganistisch-eten-gezonder-en-beter-voor-het-milieu.aspx 
kan u hierover meer informatie vinden.   
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In de Veertigdagentijd stellen we deze week de vraag of we 
met ons voedingspatroon wel goed genoeg voor ons eigen 
lichaam zorgen. En dat heeft natuurlijk een samenhang met 
natuur en milieu. Ons voorstel is om eens een week vegetarisch 
te eten en de maaltijd te gebruiken als moment om hierbij stil 
te staan. Om het makkelijk te maken hebben we zeven niet al 
te moeilijke maaltijden uitgezocht die vegetarisch zijn en met 
seizoen groenten worden bereid. Die komen op de website en 
in de app. En op zondag 3 maart ligt er een stapeltje achter in 
de kerk.  
Eet smakelijk. En als u de smaak te pakken krijgt, het boek 
Koken met passie van Han Wilmink met recepten voor de 
Veertigdagentijd is ook nog steeds verkrijgbaar.  

Werkgroep kerk en klimaat 
 
1 maart Wereldgebedsdag Ommen 
in de Hervormde kerk, om 19.30 uur. 
Deze vrijdag gaat tijdens de Wereldgebedsdag het gebed 
opnieuw de wereld rond. Op de wereldconferentie van 2017 in 
Brazilia werd Palestina als land voor 2024 gekozen. 
De liturgie is dit jaar gemaakt door de vrouwen uit Palestina en 
heeft als thema: Verdraag elkaar in liefde (hoe actueel kan een 
thema zijn!!!!). 
Dit thema is ontleend aan de Bijbeltekst: Efeziërs 4:1-7. 
Medewerking wordt verleend door Willemien Gerritsen op 
piano en Angela Brouwer en Herbert Kippers op trompet.  
Gera Mateman verzorgt de meditatie. 
U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering.  
Ook kan de viering beluisterd worden via ‘Kerkomroep’ en 
‘Kerkdienst gemist’. Hervormde kerk Ommen. 
 
Het motto van de vieringen van Wereldgebedsdag is: 
Samen bidden, samen vieren en samen delen. 
Om samen delen ‘handen en voeten’ te geven, wordt er 
gecollecteerd voor verschillende doelen in Palestina : Star 
Mountain, het Rossing Center en stichting C.O.M.E. 
(Communication Middle East).  
Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen op de site van 
Wereldgebedsdag 2024. Alle doelen kunnen uw bijdragen goed 
gebruiken en de collecte wordt dan ook van harte aanbevolen.  
 
*Deze Wereldgebedsdagviering is de laatste die in Nederland 
gehouden wordt, want het landelijk comité houdt na deze 
viering, na 95 jaar, op te bestaan omdat ze geen mensen meer 
kunnen krijgen die de voorbereidingen kunnen/willen doen. 

Namens het plaatselijk comité, 
Evelien Achterberg 

 
7 maart Lezing Trouwcolumnist Stevo Akkerman in de Kern  
Hoe weten we of we het ‘het goede’ doen? Bestaat er wel 
zoiets als ‘goed’ en ‘kwaad’? Op deze donderdagavond om 
20.00 uur geeft Trouw-journalist en schrijver Stevo Akkerman 
hierover een lezing in de Gereformeerde kerk aan de 
Bouwstraat. 
In een tijd waarin we van crisis naar crisis gaan, waar kloven 
zich verdiepen, waar in een verwarde wereld veel dilemma’s en 
problemen om een antwoord of oplossing vragen, dient zich de 
vraag aan: Wat is dan goed? 
Hoe weten we of we ‘het goede’ doen? Hoe herkennen we het 
verschil tussen goed en kwaad en waardoor laten we ons dan 
leiden?  
Over dit altijd actuele en boeiende onderwerp komt Stevo 
Akkerman een lezing houden en gaat hij met het publiek in 
gesprek. Hij pretendeert niet hét antwoord te hebben, maar 
maakt ons deelgenoot van zijn zoektocht. 
Iedere belangstellende is van harte welkom! De toegang is 
gratis, wel wordt er bij de uitgang een collecte ter bestrijding 
van de onkosten gehouden.  

Ds. Kest Jelsma 
 
 

 
 

Hervormde gemeente 
 

 
College van Kerkrentmeesters  
Kerkbalans 
De Kerkbalans 2024 heeft het mooie bedrag opgebracht van  
€ 252.000,00. Alle gevers en vrijwilligers hartelijk dank. Het 
mag ons met dankbaarheid vervullen, dat wij met z'n allen ook 
dit jaar weer zo'n mooi bedrag hebben opgehaald. We maken 
ons vaak (terecht) grote zorgen om onze financiële positie, 
maar we mogen toch ook weer zien, dat het gebed veel 
vermag. Laten we dank ook God hiervoor de dank geven. 
 
Laatste spullen Hervormd Centrum 
In de afgelopen weken hebben we heel veel spullen vanuit het 
Hervormd Centrum kunnen verkopen. Wederom hebben zich 
hiervoor weer erg veel vrijwilligers ingezet. Uiteraard willen wij 
jullie hiervoor hartelijk bedanken. De opbrengst van de 
verkochten spullen komt ten goede aan de Hervormde kerk.  
Op dit moment is er nog een beperkt aantal roerende zaken 
beschikbaar voor verkoop. Wij willen u allen de gelegenheid 
geven om de spullen te komen bekijken en indien u interesse 
hebt, te kopen. Dit kan op zaterdag 24 februari van 10.30 tot 
11.30 uur in het Hervormd Centrum. Er kan alleen met contant 
geld worden betaald. De spullen die niet worden verkocht 
worden weggegeven aan goede doelen. 
 
Verhuizing Kerkelijk Bureau 
Rond kerst/oud en nieuw zijn alle spullen van het Kerkelijk 
Bureau overgebracht naar Kerkstraat 5. Een groot aantal 
vrijwilligers heeft hier heel veel tijd en energie ingestoken.  
Alle vrijwilligers willen wij hiervoor dan ook heel erg bedanken. 
Het Kerkelijk Bureau is inmiddels weer volledig in gebruik en 
het pand aan de Kerkstraat 5 is erg mooi geworden.  
 
Bemensing Pand25 
Hiervoor heeft zich een mooi aantal mensen opgegeven, 
waarvoor hartelijk dank. De mensen die zich hebben 
opgegeven, zijn uitgenodigd voor een gesprek om hier verder 
handen en voeten aan te geven. Wilt u ook helpen, dat kan 
uiteraard, stuur dan een mail naar  
herv-scriba-kerkrentmeesters@pkn-ommen.nl. 

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK 
 
Oud ijzercontainer 
U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij  
Gerrit van Keulen of bij het Hervormd Centrum, Pr. 
Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de 
Hervormde gemeente Ommen. 
 
Collecten 
04-02 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Vinkenbuurt € 21,40 € 23,15 
Kerk Vinkenbuurt 24,85 
 
11-02 Kerk Diaconie Kerk. geb. 
Vinkenbuurt € 35,60 € 33,20 
Kerk Vinkenbuurt 33,05 
 
Giften 
Voor de kerk 
€ 10,00 via mw. M. Reurink-Eggen 
€ 40,00 via ds. H. Tiggelaar 
 
Voor de zending 
€   50,00 via ds. H. Tiggelaar 
€ 185,01 via zendingsbussen kerk Vinkenbuurt 
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Voor de bloemen  
€ 20,00 via ds. H. Dorgelo 
€ 20,00 via mw. J. Meijerink 
 
Voor de bloemen Vinkenbuurt 
€ 10,00 via mw. H. Reurink-Seinen 

Hartelijk dank 
 
 
 

Gereformeerde kerk 
 

 
Vergaderingen 
  4 maart Wijkraden 1 en 2 
11 maart Moderamen Kleine Kerkenraad 
18 maart Kleine Kerkenraad 
25 maart Diaconie 
26 maart College van Kerkrentmeesters 
 
Actie Kerkbalans 
Wij kunnen u meedelen dat de opbrengst van de Actie 
Kerkbalans 2024 een bedrag van € 351.206,00 heeft 
opgeleverd. We willen dan ook iedereen bedanken die aan dit 
mooie bedrag heeft bijgedragen! Ook dank naar alle 
ouderlingen/contactpersonen die zich hebben ingezet om deze 
actie weer tot een succes te maken. We zullen de opbrengst 
van de Actie Kerkbalans zorgvuldig beheren en gebruiken waar 
nodig. 

Namens het CvK, Simone Hogenkamp 
 
Diaconie 
Zoals overal in de kerk komen we binnen de diaconie handen 
tekort. Dat gegeven is wel bekend. De kerk, dus ook de 
diaconie, is iets wat de hele gemeente aangaat. Omzien naar 
de ander is één van de fundamentele opdrachten die we als 
Christen hebben. In spontane, persoonlijke acties, maar ook in 
georganiseerd verband kan iedereen een steentje bijdragen op 
een manier die bij hem of haar past. 
De diaconie heeft gezocht naar een oplossing en met inzet van 
mensen binnen en buiten de diaconie is er een diaconie 2.0-
opzet gemaakt. Er is al verschillende keren informatie over 
gedeeld, onder andere tijdens de gemeenteavond. Diaconie 2.0 
is de benaming voor een nieuwe opzet van het diaconale werk 
binnen de Gereformeerde kerk. Die opzet bevat 7 taakgroepen: 
1. Heilig Avondmaal  
2. Collecteren  
3. Jeugddiaconaat/PaKaN!  
4. Ondersteuning  
5. Ouderen in zorgcentra en ouderen thuiswonend 80+  
6. Vaste activiteiten  
7. Noaberkerk Witharen  
 
Deze 7 taakgroepen hebben ieder een aantal verschillende 
activiteiten onder zich. Het Heilig Avondmaal bijvoorbeeld, 
kent 3 verschillende aandachtspunten:  
a. Overleg liturgie  
b. Afstemming koster en kerkenraad  
c. Heilig Avondmaal in verzorgingstehuizen (afstemmen met  
    Herv. gem en Ned. Geref. kerk)  
    Er is bij elke taakgroep een 1e en een 2e coördinator  
    aangesteld. Bij het Heilig Avondmaal zijn dat:  
    Jan Dunnewind en Gert Dunnewind. 

 
Ook is er een zevental vrijwilligers betrokken. Deze vrijwilligers 
zijn gemeenteleden, afkomstig uit de kerkelijke gemeenschap. 
Zij vormen met de coördinatoren een team dat zorg draagt 
voor de goede gang van zaken, voorafgaand, tijdens en na de 
viering van het Heilig Avondmaal. 
 
Op deze manier zijn alle diaconale taakgroepen georganiseerd.  

Het voordeel ervan is, dat er veel gemeenteleden betrokken 
kunnen worden bij diaconale taken en dat de belasting voor de 
diakenen een stuk vermindert, omdat niet alle diaconale taken 
op de schouders van alle diakenen liggen, maar één diaken 
neemt de zorg op zich voor één (soms twee) projecten. 
Datzelfde geldt ook voor de vrijwilligers uit de gemeente. Zij 
worden ingezet voor een bepaald onderdeel van de diaconie. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat er vrijwilligers zijn die zich, 
alleen in december, inzetten voor het organiseren van 
kerstattenties van ouderen. Niet meer, maar ook niet minder 
dan dat. Daardoor blijft het overzichtelijk, is de werkdruk en 
inzetbaarheid afgebakend en we kunnen meer doen, door 
samen te werken als diakenen en vrijwilligers. 

Gera Mateman, voorzitter diaconie  
 
Noodkreet Taakgroep Eredienst 
Onze commissie is dringend op zoek naar nieuwe leden. 
We zijn behoorlijk onderbezet en kunnen dus wel enthousiaste 
en actieve mensen gebruiken. 
De commissie draagt zorg voor de kerstavonddienst, muzikale 
omlijsting van Paas- en Pinksterdiensten, Taizédienst, etc. 
Daarnaast hebben we zo nodig contact met eenieder die een 
inbreng heeft in en rondom de eredienst bijv.: predikant, 
organist, bloemschikcommissie, etc. 
Ook zorgen we voor de nieuwe Paaskaars i.s.m. met de koster. 
Ben je nieuwsgierig, neem dan eens contact op, misschien is 
het wel iets voor jou! We zien uit naar je reactie. 
Michel Dunnewind en Lammy Timmerman. 
 
Giften 
Voor de bloemen 
2x € 10,00 via een contactpersoon . 

Hartelijk dank 
 
 
 

Vorming 
 

 
24 februari Wandelen op zaterdag. 
De wandelgroep Lazama gaat weer wandelen op deze 
zaterdagmorgen en nota bene über die Grenze! We 
verzamelen om 08.30 uur op de parkeerplaats bij de 
Voormars/Markt en vertrekken gezamenlijk per auto naar 
Itterbeck. Zoals gewoonlijk wordt er ong. 10 km in een rustig 
tempo gewandeld (met halverwege een korte rustpauze) en 
aan het eind zoeken we een restaurant op. Iedereen is van 
harte welkom! Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb 
je eventueel belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties 
voor wandelroutes: meld je aan of informeer bij Herman Tip. 
 
 
 

Algemeen (kerkelijke) berichten 
 

 
Regionaal 
 
29 februari Uitnodiging ontmoeting met vluchtelingen 
in Het Baken, Trompstraat 2. De bedoeling van de avond is: 
ontmoeting met elkaar. We hebben een aantal 
vluchtelingen/statushouders bereid gevonden om hun verhaal 
te vertellen. Er treden ook een paar muzikanten op. Zij laten 
ons kennismaken met de saz en fluit. Natuurlijk is er ook ruimte 
om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.  
Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust. U bent welkom  
van 19.30-21.00 uur. Er is inloop vanaf 19.15 uur.  
Initiatiefnemers: Jaap Koelewijn, Pieter Waardenburg en  
Arend Jan Poelarends. 
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5 maart Uitnodiging  
Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen 
nodigt leden en belangstellenden 
hartelijk uit voor de bijeenkomst op 
deze dinsdagmiddag om 14.00 uur in De Kern. Mw. Laura 
Strating-Janssens komt spreken over de levenswijze van de 
Amish. Zij zal ook enkele quilt stukken meebrengen die ze ons 
wil laten zien. Wij ontmoeten u graag! 
 
16 maart Concert ‘Vrouwelijke primeur 4-handig orgelspel’ 
Om 20.00 uur kunt u genieten van organist Gertine Hoefnagel 
en Wibren Jonkers.  
Locatie Willem Hendrik Zwart Hal: Grensweg 17, Lemelerveld. 
 
Vrijheid vertelt: Opmaat naar 80 jaar vrijheid 
Dit is het jaarthema dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor 
2024 heeft bepaald. Met dit thema vraagt het Nationaal 
Comité onder meer aandacht voor de littekens die de Tweede 
Wereldoorlog achterliet en die nog steeds zichtbaar zijn.  
In 2023 hebben wij, als 4 en 5 mei comité van de gemeente 
Ommen, een aantal persoonlijke verhalen mogen optekenen 
van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben 
meegemaakt. Daarnaast hebben we een echtpaar uit Oekraïne 
mogen interviewen. Het waren stuk voor stuk waardevolle 
gesprekken en wij zijn dankbaar dat de geïnterviewden hun 
verhalen met ons wilden delen. 
Graag zouden wij ook dit jaar opnieuw een aantal mensen 
willen interviewen, om zo de verhalen uit het (dagelijkse) leven 
tijdens de Tweede Wereldoorlog te kunnen vertellen aan deze 
en toekomstige generaties. Wij zijn daarom op zoek naar 
persoonlijke verhalen uit de Tweede Oorlog van mensen die 
het zelf hebben meegemaakt. Het is de bedoeling om deze 
verhalen in aanloop naar 4 mei te publiceren (waarschijnlijk in 
het Ommer Nieuws).  
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u bereid bent uw 
verhaal of verhalen uit de periode 1940-1945 met ons te delen. 
Wanneer u daarvoor openstaat, dan vragen wij u of u contact 
op zou willen nemen met ons comité. Graag horen wij uw 
reactie voor 9 maart a.s. Bij voorbaat hartelijk dank. 

4 en 5 mei comité Gemeente Ommen 
Klazien Wienen 

 
Opwekking 
Van 17 tot en met 20 mei is er weer de Pinksterconferentie in 
Biddinghuizen. Het thema dit jaar is: Dichterbij. 
Zelf gaan we de laatste jaren naar Opwekking toe en ook dit 
jaar is dat ook weer de bedoeling. Misschien zijn er meer 
mensen die naar Opwekking gaan. Hoe mooi zou het zijn om bij 
elkaar op de camping te staan en samen het Pinksterfeest te 
vieren. 
Heb je ook zin om er heen te gaan, of voor informatie, graag 
voor 17 maart, i.v.m. aanmelding. 

Marleen en Marinus Dunnewind,  
Ciska en Henk Jan Jansen, 

 
Kom-op-adem-dagen in de Herberg 
Als Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg bieden we een 
verblijf voor mensen die ernaar uitzien om een aantal weken 
afstand te nemen, om tot rust en op adem te komen. Tijdens 
het verblijf zijn er begeleidingsgesprekken om te werken aan 
nieuw perspectief. Daarnaast bieden we Kom-op-adem-dagen 
aan en is er doorlopend de mogelijkheid voor een retraite 
midweek. Zo willen we als Herberg in Oosterbeek een tijdelijk 
huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele 
gemeenteleden.  
Voor deze Kom-op-adem-dagen kan je je nu aanmelden: 
- Zaterdag 23 maart ‘Onderweg met de Psalmen’: voor wie 
wandelend, lezend, luisterend en zingend zich met een aantal 
anderen wil laten voeden door de woorden van de Psalmen.   
- Woensdag 10 april – vrijdag 12 april ‘Leven met verlies’: als 
een geliefde van je is overleden 

- Maandag 15 april – woensdag 17 april ‘In balans’: voor 
mensen met (dreigende) burn-out. 
Wat kun je er naar verlangen om in alle rust stil te staan bij 
rouw en verlies of burn-out. Met een kleine groep kom je 
samen. Er is ruimte voor je verhaal, wat herkenning en 
erkenning geeft. Daarnaast is er bemoediging vanuit de Bijbel 
en tijd om van de mooie omgeving te genieten. We kunnen ons 
goed voorstellen dat je een drempel over moet om deze stap 
te zetten. Anderen gingen je voor en zijn daar heel dankbaar 
voor. Van harte welkom!  
Wil je meer informatie of je aanmelden? Kijk op de website 
www.pdcdeherberg.nl, bel ons via 026-334 22 25 of mail naar 
komopadem@pdcdeherberg.nl.  
 
 
 

Gebedspunten 
 

 
Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor 
te bidden of te danken.  
We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in 
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag 
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 
Bidt en dankt u ook mee? 
 
Gebedspunten 

Laten we God danken voor alles wat we van Hem 
hebben ontvangen en laten we bidden dat we zullen 
delen van wat we hebben ontvangen. 
Laten we bidden dat we ons steeds weer realiseren 
dat we leven van wat we van God hebben ontvangen. 
Laten we God danken dat we op Wereldgebedsdag  
(1 maart) in vrijheid in Nederland kunnen deelnemen 
aan de wereldwijde keten van gebed. 
Laten we God danken voor de financiële middelen die 
zijn binnengekomen bij de actie Kerkbalans. Dank God 
voor de bereidheid bij mensen om de kerk financieel 
te ondersteunen. 
Laten we bidden om Gods leiding en zegen bij de 
zoektocht naar een nieuwe predikant voor de Geref. 
kerk en een jeugdwerker voor beide gemeentes. 
Laten we Gods zegen vragen voor de Pannenkoekactie 
voor World Servants. Dat alles goed mag verlopen en 
iedereen mag genieten van deze actie.  
Laten we Gods zegen en leiding vragen voor het Alpha 
weekend (1 en 2 maart). Laten we bidden dat de 
deelnemers open zullen staan voor Gods plan voor 
hun leven en dat ze de werking van de Heilige Geest 
zullen mogen ervaren. 

 
Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de 
gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres:  
 gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over 
de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen 
naar dit mailadres. 
 
 
 

Kerkelijke adressen etc. 
 

 
Inleveren kopij kerkblad 
Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 8 maart. 
De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk 
op dinsdag 27 februari voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via  
e-mail: 
Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
  ℡ 463928 
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   kerkvensters@pkn-ommen.nl 
  of in de brievenbus bij de ingang van De Kern 
Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden 
ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte. 
De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij 
in te korten. 
Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte. 
 
Coördinatie bezorging 
Mw. H.H. Schippers-Voortman  
Mw. H. Jaspers-van Duren  
Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ℡ 463928 
 
 
IBAN Banknummers  
Hervormde gemeente 
Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00 
Diaconie : NL41 RABO 0373 7386 68 
Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19 
 
Gereformeerde kerk 
Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12 
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76 
Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71 
Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71 
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12 
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46 
 
Gezamenlijke nummers 
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68 
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87 

 
Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: 
Met de QR code kom je direct bij het geven-
gedeelte van de kerkapp. 
 
 

 
Website 
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl 
   info@pkn-ommen.nl 
 

Hervormde gemeente 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. M. Dunnewind  
Scriba: Mw. G. Westerhof  
  herv-scriba@pkn-ommen.nl 
 
Hervormde Diaconie 
Commissie bijstand ℡: 06-23013152 
 commissiebijstand@pkn-ommen.nl 
 herv-diaconie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Kerkstraat 5 7731 CX  Ommen ℡ 451338 
 Dhr. H. Kortman 
Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur 
  kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Koster: Dhr. R. Haveman  
  herv-kerk@pkn-ommen.nl 
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman  
  herv-kerk2@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Vinkenbuurt 
Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg   
 Mw. B. Bijl-Goor  
  vinkenbuurt@pkn-ommen.nl 
 

Pand25 
Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen 
Openingstijden: 
Woensdag  13.30-16.00 uur  
Donderdag  10.30-12.30 uur 
Zaterdag  11.00-15.00 uur 
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl 
 
Collectebonnen 
Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00 
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau. 
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde 
kerk. 
 

Gereformeerde kerk 
 
Kerkenraad 
Praeses: Dhr. G. Warner  
1ste Scriba: Mw. A. Buiter-Kleinjan 
  geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl 
 
Kerkelijk bureau 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau: 
- Via koster/beheerder/medewerkers:  
 persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag  
 en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang  
 van De Kern 
-  ledenadministratie@pkn-ommen.nl 
 
Kerkgebouw Ommen 
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ℡ 451206 
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen 
  dekern@pkn-ommen.nl 
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern: 
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur 
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur 
Zaterdag: 09.30-11.00 uur 
 
Kerkdiensten Witharen 
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen 
 
Collectebonnen 
Verkoop via de bank: 
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. 
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie 
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en 
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn: 
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00 
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) €   5,00 
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00 
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de 
Hervormde kerk gebruikt worden. 
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind  
 
 

Diversen 
 

 
Puzzelhoekje  

 
Hallo meisjes en jongens. 
 
Hieronder staan alle Bijbelboeken van het Oude Testament, 
maar ze staan niet in de goede volgorde. Doen jullie dat? 
 
1 Koningen - 1 Kronieken - 1 Samuel - 2 Koningen - 2 Kronieken 
- 2 Samuel - Amos - Daniël - Deuteronomium -Ester - Exodus -
Ezechiël - Ezra - Genesis - Habakuk - Haggai - Hooglied - Hosea - 
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DE KERN 
 
 
 
 
 
 
 

Gereformeerd kerk- en zalencentrum 

 
De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim 

aanbod aan zalen voor diverse doeleinden. 
 

Tevens kunnen wij een lunch, koffietafels en buffetten 
verzorgen. 

 
Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u 

contact opnemen. 
 

Adres:  Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen 
℡ 0529-451206 

 dekern@pkn-ommen.n 

Jeremia - Jesaja - Job - Joël - Jona - Jozua - Klaagliederen - 
Leviticus - Maleachi - Micha - Nahum - Nehemia - Numeri - 
Obadja - Prediker - Psalmen - Rechters - Ruth - Sefanja - 
Spreuken  
 
Oplossing mag je sturen naar Willemien Eilander 
 
Tot de volgende keer maar weer.  

Willemien Eilander 
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Help je óók mee met Kerk-in-Actie en de diaconie voor de Voedselbank ? 

Met de actie Samen tegen armoede vraagt Kerk in Actie namens de 

Voedselbank - gezien de urgentie van de situatie - aan zoveel mogelijk 

gemeenteleden en anderen om mee te doen.  

Jullie steun is hard nodig, elke bijdrage is meer dan welkom.  

De Voedselbank is blij met alle bijdragen. Jullie fles, pak of blik is meer dan 

welkom !  

Denk aan de houdbaarheidsdatum ! 

Van onderstaande lijst kun je producten inleveren bij: 

De Kern: 

- in de week van biddag tijdens openingstijden  

- rondom de diensten op 10 maart en 13 maart 

Kerkelijk Bureau: Kerkstraat 5 van 11 t/m 14 maart van 09.00 tot 16.00 uur 

Irene Witharen: nadere info hierover volgt in de volgende Kerkvensters 

Vinkenbuurt: 13 maart in de kerk en 14 maart van 14.00 tot 16.00 uur bij 

Dick Reurink 

De dozen staan dan klaar ! 

• Maaltijdsoepen 

• Peulvruchten 

• Havermout  

• Vis in blik 

• Groente of fruit uit blik of pot 

• Koffie en thee 

• Volkorenpasta 

• Zilvervlies- of meer-granen-rijst 

• Couscous 

• Olie (olijf, zonnebloem) 

• Houdbare melk 

• Houdbare magere of halfvolle zuivelproducten 

• 20+ Smeerkaas 

• Eieren 



14 

 
     

 

 

 

 

 
 

Spreker: Wytze Koop (Groningen) 

Muziek: Timeless (Ommen) 

Datum: Zondag 3 maart  

Tijd:  10.00 uur   
(vanaf  09.30 uur is er 
koffie/thee) 


